
Paulus en Saulus...
Het is dezelfde persoon, maar hij ging wél twee heel verschillende wegen. Let maar eens op:

• knip beide cirkels uit
• knip de beide vakjes uit de cirkel met de tekening
• leg de cirkel met de tekening op de cirkel met de letters en maak ze met een splitpen vast
   (in het midden - door de zwarte stip)
En klaar is je werkje! Je kunt hem natuurlijk nog mooi inkleuren...

Welke weg ging Saulus? En wat hoort bij de levensweg van Paulus? Dat kun je lezen in de beide vakjes.

Draai de onderste cirkel met de klok mee, volgens de pijlen.
Wat een tegenstellingen hè?! Weet je hoe dat komt?

Probeer het een uit de te zoeken: Bij elk woord staat een letter. Draai de schijf in de goede richting en 
schrijf die letters op. Welke woorden vind je dan?

Schrijf de woorden die bij Saulus horen maar bij de zwarte pijl.
Het andere woorde mag je op de stippellijn in de witte pijl schrijven.
Begrijp je nu waarom die twee wegen zo totaal verschillende zijn? 




