16e zondag door het jaar B

(Marcus 6,30-34)

Op een keer zag Jezus een heleboel mensen, die Hem allemaal aan het zoeken waren.
Hij had medelijden met ze, want zonder Hem waren ze als schapen zonder herder.

En Hij begon de mensen veel te vertellen over God en zijn Koninkrijk.

Maak woorden van de letters die Ioij elkaar staan. En maak dan van de woorden een zin.
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oplossing

Jezus is onze herder.
Wij zoeken Hem.
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