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INLEIDING OP DE ADVENT 
(liturgische kleur: paars) 

 

Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en 
advenire (=naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. 
 
De Advent in de liturgie  
De Advent is liturgisch gezien een ‘Maria-tijd’. Met Maria zien wij vol verwachting uit 
naar Jezus die naar ons toekomt. De advent heeft in de liturgie een dubbele betekenis.  
Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze 
mensengeschiedenis 2000 jaar geleden. Eveneens is de advent de periode van 
verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen 
zal zijn. 
 
Op weg naar Kerstmis 
Zo leven wij in de advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, 
ook in ons eigen leven en in onze geloofsgemeenschap  ‘opnieuw’ geboren mag 
worden. Deze periode nodigt ieder van ons uit om opnieuw  vol verwachting onszelf te  
openen voor Gods liefde. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en in onze 
gemeenschap opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 adventszondagen helpt ons 
in die verwachting en openheid te groeien. 
 
Adventkrans 
In de kerk komt een adventskrans te hangen. De krans is rond wat verwijst naar de 
oneindige God die geen begin en geen einde heeft maar er altijd was, is en zal zijn. Daar 
staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de advent wordt er een kaars ontstoken. We 
zien uit naar de komst van Jezus, ‘het Licht der wereld’. Hoe meer kaarsen van de 
adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, 
nabij is. De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de 
winter trotseert. De paarse linten in de krans sporen ons aan tot bezinning en inkeer. 
De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. Paars is de kleur van 
bezinning, boete en bekering. 
Het is een heel betekenisvol katholiek gebruik om thuis ook een adventskrans te 
hebben. Daarmee verbinden we ons als gezin-huiskerk met de universele Kerk en helpt 
het ons steeds weer eraan herinneren dat we op weg zijn naar het Geboortefeest van 
onze Verlosser. 
 
Gloria 
In de advent wordt het ‘Eer aan God’ (Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit 
vreugdelied zongen de engelen in Bethlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het 
in de advent niet, omdat de advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis 
weer als een nieuw lied. Dat nieuwe lied mogen we met Kerstmis met de engelen 
meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus. 
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Kinderen betrekken 
De advent is bij uitstek de tijd om de kinderen nauw bij de zondagsliturgie te betrekken.  
Wanneer je het zondagsevangelie voorbereidt om aan de kinderen te vertellen, is het 
raadzaam daarbij ook de andere lezingen door te nemen. Alle lezingen belichten 
hetzelfde thema vanuit een verschillend gezichtspunt.  
 
De eerste lezingen in de advent zijn steeds genomen uit de profeet Jesaja, die Israël op 
weg zette om de Verlosser te ontvangen. Jesaja schetst verschillende beelden over 
Degene die gaat komen.  
In de tweede lezingen geven de apostel Paulus en Jakobus belangrijke kenmerken van 
onze christelijke levenshouding  aan.  In de psalmen wordt het thema van de zondag 
‘uitgezongen’ en vaak is de psalm de brug tussen de verschillende lezingen.  
In de evangelies komen we vaak de laatste grote profeet van het Oude Testament 
tegen, Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. 
 
Hier op de Samuel site vind je nog aanvullende tips voor deze tijd zoals een beschrijving 
voor het maken van een eigen adventskrans e.d. en verschillende uitgewerkte 
(eucharistie)vieringen voor de Advent en Kerstmis. 
 
Ook vind je hier op de site allerlei knutselwerkjes voor de Advent. 
 
In de webwinkel staan hier adventskalenders en andere materialen voor deze 
voorbereidingstijd. 
 
 
De eerste zondag van de Advent is tevens het begin van het nieuwe liturgische of 
kerkelijke jaar. In het liturgische jaar A lezen we vooral uit het Matteüs evangelie. 
Hieronder zie je een overzicht van alle evangelie perikopen die iedere zondag worden 
gelezen. 

  

https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/het-kerkelijk-jaar-vieren/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/knutselwerkjes/#filter=.advent-knutselwerkjes
https://www.samueladvies.nl/product-categorie/adventenkerst/
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Zondagsevangeliën in het liturgische jaar A 
  
Advent 
Inleiding  
1e zondag van de Advent  Matteüs 24, 37-44 
2e zondag van de Advent Matteüs 3, 1-12 
3e zondag van de Advent Matteüs 11, 2-11 
4e zondag van de Advent Matteüs 1, 18-24 
 
Kersttijd 
Inleiding  
Kerstmis (25 december) Lucas 2, 1-14 
Feest H. Familie Matteüs 2, 13-15. 19-23 
Feest Moederschap van Maria (1 januari) Lucas 2, 16-21 
2e zondag na Kerstmis Johannes 1, 1-18 
Openbaring van de Heer Matteüs 2, 1-12 
Doop van de Heer Matteüs 3, 13-17 
 
Veertigdagentijd 
Inleiding  
1e zondag van de Veertigdagentijd Matteüs 4, 1-11 
2e zondag van de Veertigdagentijd Matteüs 17, 1-9 
3e zondag van de Veertigdagentijd Johannes 4, 5-42 
4e zondag van de Veertigdagentijd Johannes 9, 1-41 
5e zondag van de Veertigdagentijd Johannes 11, 1-45 
Palmzondag Matteüs 21, 1-11 
 
Paastriduum 
Inleiding  
Witte Donderdag Johannes 13, 1-15  
Goede Vrijdag Johannes 18, 1-19, 42  
Paaszaterdag  
 
Paastijd 
Inleiding  
Paaswake Matteüs 28, 1-10  
Paaszondag Johannes 20, 1-9 
2e zondag van Pasen Johannes 20, 19-31 
3e zondag van Pasen Lucas 24, 13-35 
4e zondag van Pasen Johannes 10, 1-10 
5e zondag van Pasen Johannes 14, 1-12 
6e zondag van Pasen Johannes 14, 15-21 
Hemelvaart Matteüs 28, 16-20 
7e zondag van Pasen Johannes 17, 1-11a 
Pinksterfeest Johannes 20, 19-23 
Hoogfeest H. Drie-eenheid Johannes  3, 16-18 
Hoogfeest H. Sacrament Johannes  6, 51-58 
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Tijd door het jaar 
Inleiding  
2e zondag door het jaar Johannes 1, 29-34 
3e zondag door het jaar Matteüs 4, 12-23 
4e zondag door het jaar Matteüs 5, 1-12a 
5e zondag door het jaar Matteüs 5, 13-16 
6e zondag door het jaar Matteüs 5, 17-37 
7e zondag door het jaar Matteüs 5, 38-48 
8e zondag door het jaar Matteüs 6, 24-34 
9e zondag door het jaar  Matteüs 7, 21-27 
10e zondag door het jaar Matteüs  9, 9-13 
11e zondag door het jaar Matteüs  9, 36 - 10,8 
12e zondag door het jaar Matteüs 10, 26-33 
13e zondag door het jaar Matteüs 10, 37-42 
14e zondag door het jaar Matteüs 11, 25-30 
15e zondag door het jaar Matteüs 13, 1-23 
16e zondag door het jaar Matteüs 13, 24-43 
17e zondag door het jaar Matteüs 13, 44-52 
18e zondag door het jaar Matteüs 14, 13-23 
19e zondag door het jaar Matteüs 14, 22-23 
20e zondag door het jaar Matteüs 15, 21-28 
21e zondag door het jaar Matteüs 16, 13-20 
22e zondag door het jaar Matteüs 16, 21-27 
23e zondag door het jaar Matteüs 18, 15-20 
24e zondag door het jaar Matteüs 18, 21-35 
25e zondag door het jaar Matteüs 20, 1-16a 
26e zondag door het jaar Matteüs 21, 28-32 
27e zondag door het jaar Matteüs 21, 33-43 
28e zondag door het jaar Matteüs 22, 1-14 
29e zondag door het jaar Matteüs 22, 15-21 
30e zondag door het jaar Matteüs 22, 34-40 
31e zondag door het jaar Matteüs 23, 1-12 
32e zondag door het jaar Matteüs 25, 1-13 
33e zondag door het jaar Matteüs 25, 14-30 
Christus Koning Matteüs 25, 31-46 
 
8 Speciale Feesten die soms op zondag vallen 
Opdracht van de Heer in de Tempel (2 februari) Lucas 2, 22-40 
Geboorte van de H. Johannes de Doper (24 juni)Lucas 1, 57 - 66, 80 
Feest van Petrus en Paulus (29 juni) Matteüs 16, 13-19 
Gedaanteverandering van de Heer (6 augustus) Lucas 9, 28b-36 
Maria ten Hemelopneming (15 augustus) Lucas 1, 39-56 
Kruisverheffing (14 september) Johannes 3, 13-17 
Allerheiligen (1 november) Matteüs 5, 1-12a 
Feest van Sint Willibrord (7 november) Matteüs 28, 16-20 
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Het Kerkelijk jaar 


