(In de Advent was de liturgische kleur paars,
met Kerstmis is de liturgische kleur wit)

Ontstaan kerstfeest

De kersttijd begint op de vooravond van Kerstmis en duurt tot en met het feest
van de Doop van Jezus. Volgens de Romeinse kalender van Filocalus werd in Rome
al in 336 het Kerstfeest gevierd op 25 december. Hoe precies de datum van 25
december is ontstaan, is niet zeker. Hoogst waarschijnlijk heeft het wel te maken
met de winterzonnewende. Christenen wilden op die dag het feest vieren van de
geboorte van Jezus Christus, ‘het ware licht, dat iedere mens verlicht’ (Joh. 1,9),
het ‘licht van de wereld’ (Joh. 8, 12) en de ‘Zon van de gerechtigheid’ (Mal. 3, 20).

Twee oudste feesten van het Licht

In de liturgie van de kersttijd staat de persoon van Jezus Christus centraal. Hij is
gekomen als het Licht voor alle volkeren. Het is één grote periode van vreugde en
dankbaarheid dat Gods Zoon voor ons mens is geworden. In de nachtmis vieren
we dat het Licht van Christus is doorgebroken in de duisternis van onze wereld. Als
eerste heeft het Joodse volk zijn Licht mogen zien maar bij het feest van de
Openbaring (m.a.w. Driekoningen) vieren we dat Jezus’ Licht voor iedereen
schijnt, van Oost tot West, voor joden en heidenen, voor ieder mens van goede
wil. We worden allemaal uitgenodigd ons door Jezus’ Licht te laten beschijnen. Op
zijn Licht kunnen wij ons leven oriénteren.

Overige feesten kersttijd

Op de zondag na Kerstmis vieren we het feest van de Heilige Familie. In het
evangelie horen we een van de verhalen over Jezus’ kinderjaren. We staan even
stil bij het gezin van Jozef, Maria en Jezus en tegelijkertijd bij onze eigen gezinnen.
In de eerste en tweede lezing horen we veel wijze woorden voor het gezinsleven.
Juist nu wij in deze kerstdagen wat meer als gezin bij elkaar zijn, is het passend
ook samen als gezin speciaal voor elkaar te bidden. Moeder Teresa heft ooit
gezegd: “A family that prays together, stays together.”

Het nieuwe jaar (1 januari), de octaafdag van Kerstmis, beginnen we met Maria.
We vieren die dag het feest van haar Moederschap. Heel zinvol om voor het
nieuwe jaar haar moederlijke bescherming te vragen; dat zij ons helpt te doen wat
haar Zoon Jezus zegt. In de eerste lezing van deze dag staat een mooie zegenbede
met het gebed om vrede; een prachtige nieuwjaarswens!

Vieren met kinderen
In onze maatschappij is de viering van het kerstfeest vaak een afsluiting van een
lange Kerstperiode. Al vanaf oktober/november worden we in de winkels, via de



televisie en reclamebladen, op school en vereniging overspoeld met
kerstartikelen, kerstvieringen en kerstmuziek.

In de liturgie is er een duidelijk onderscheid tussen het verwachtingsvol uitzien
naar Jezus’ komst in de advent en het vreugdevol vieren van zijn komst met
Kerstmis. De geboorte van Jezus is zo’n groot feest dat wij dat eigenlijk de hele
kersttijd blijven vieren. Vandaar ook de traditie om thuis de kerstboom en de
kribbe pas vlak voor Kerstmis op te zetten en te laten staan tot na het feest van de
Openbaring van de Heer.

We besteden in onze parochies vaak heel veel aandacht aan de Kerst gezinsviering
maar er zijn in deze tijd nog veel meer mogelijkheden om gezinnen erbij te
betrekken. In de parochie kunnen de gezinnen speciaal uitgenodigd worden om
juist op het feest van de Heilige Familie samen naar de kerk te komen. Laat
bijvoorbeeld een aantal gezinnen samen de zang verzorgen of iets vertellen
tijdens de preek of de voorbede verzorgen....Vier dit feest ook met iets lekkers na
de Heilige Mis.

Ook bij het feest van de Openbaring van de Heer kunnen gezinnen betrokken
worden. Nodig hen na afloop uit voor koffie met Driekoningentaart! (zie verder bij
de betreffende zondagen).

Doop van de Heer

De afsluiting van de kersttijd vormt de overgang naar de gewone tijd door het jaar.
Op de zondag na 6 januari herdenken we dat Jezus in de Jordaan het Doopsel
ontving van Johannes de Doper. Dan openbaart Gods stem uit de hemel dat Jezus
zijn geliefde Zoon is. Van nu af aan begint zijn openbaar leven. Jezus leeft niet
meer in het verborgene van het onbeduidende stadje Nazareth maar Hij zal gaan
rondtrekken om de Blijde Boodschap van Gods Liefde aan de mensen te
verkondigen. Dat zullen we verder horen na de kersttijd in de evangelieverhalen
van de gewone zondagen door het jaar.

(in Jaar A lezen we uit het Mattelis evangelie, in jaar B uit het Marcus evangelie en
in jaar C uit het Lucas evangelie).



